
 

 

 

 

Bij het Veluwemeer 
16 t/m 23 augustus 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Thuis is de begeleiding zo normaal, dat wordt saai. Op vakantie is alles anders.” 

 (Gerard) 

 

 

 

We gingen samen op vakantie : 

 

 

                                                

     Angelique                                                    Ciska                                                       Gerard 

 

                                                                                

              Ingrid                                                  Merite                                                Paul 

 



 

 

 

En de begeleiders: 

 

                                                     

                    Ans                                                   Thea                                                       Maik 

 

 

 

                  

 

                                                

           de gedekte tafel in de Follenhoegh 



 

 

 

 

Dag 1. Vrijdag 16 augustus 

 

 

Onze vakantie heet “bij het Veluwemeer””, maar was helemaal niet bij het Veluwemeer. We 

konden niet in het meer zwemmen, er was niet eens een meer ! Nou, ja een meertje was er 

wel maar zelfs Ciska wilde daar niet in zwemmen. 

We gingen naar het dorpje Vollenhoven en logeerden in “ de Follenhoegh” een prachtig 

verbouwde boerderij. We hadden allemaal een eigen kamer, met zelfs 2 of 3 bedden, zodat 

we konden kiezen. We mochten niet elke nacht in een ander bed slapen, dat was wel 

jammer. Er was een uitgebreide aangepaste doucheruimte, met zelfs een douchebed !  

Gerard  dacht dat het een brancard voor de brandweer was. Ook was er een rolstoel met een 

pot eronder. Ook hiernaar moest Gerard steeds kijken. 

Er was een grote algemene ruimte met banken en lange tafels met stoelen, natuurlijk een TV. 

Die bleek niet zo gemakkelijk te bedienen. Eerst lukte het Thea, maar daarna moest Ciska het 

oplossen. Pas na een paar dagen begrepen we hoe hij werkte. 

Toen Paul de banken bekeek, bleek er tussen de zittingen en kussen heel veel troep te zitten. 

Paul heeft dat direct de tweede dag allemaal weg gestofzuigd. Prima werk ! 

Ook was er een grote keuken. We konden het gasfornuis eerst niet aankrijgen, want je moest 

eerst de afzuiger aanzetten op de buitenmuur en die vonden we pas later. Ook was er een 

afwasmachine, waarin je de vaat alleen kon doen als de vaat schoon was. Gek ! 

 

 

 

                       

In en om het huis 



 

 

 

 

We reden met het busje Vollenhove binnen, langs de weg allemaal tribunes. We waren 

verbaasd, want er zat niemand op. Maar de tribunes stonden er al voor het corso dat 

volgende week in Vollenhove is. Jammer genoeg zijn we dan al weg. 

Toen het busje bij ons huis aankwam, stonden de taxi’s van Angelique en Ingrid al te 

wachten. We waren nu eindelijk compleet en wat een verrassing dat Angelique en Maik 

elkaar bleken te kennen, ze waren ook vorig jaar samen op vakantie geweest ! 

In het huis hebben we eerst een macaronischotel gegeten, die Thea, Ans en Ciska hadden 

gemaakt. Wat kan iedereen veel eten ! Het lijkt wel of niemand thuis iets te eten krijgt ! Ook 

de sla was zo snel op dat er nog extra gemaakt moest worden. 

’s Avonds hebben we TV gekeken. Vrijdagavond was er geen B&B vol liefde, dus mocht Maik 

naar “de slimste mens” kijken. Angelique en Maik wisten veel antwoorden. De andere 

avonden was er altijd B&B vol liefde. Ans wilde niet kijken omdat ze thuis alles opnam en het 

dan geen verrassing meer was, maar ze keek stiekem toch! 

 

 

                                     

 

 

Het park met waterval en herten 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 2. Zaterdag 17 augustus. 

 

Na het ontbijt zijn we rustig door Vollenhove gelopen. Het is een klein stadje met een haven. 

Daar hebben we staan kijken naar de boten en een voorbijganger gevraagd om een 

groepsfoto van ons te maken. Dat wilde hij wel en Ans gaf hem haar telefoon om de foto te 

maken. Een paar mannen, die verderop op een bankje zaten, riepen “ren weg met die 

telefoon !” Gelukkig deed hij dat niet. 

We vonden een terrasje, waar we koffie konden drinken en taart eten. Het waren hele grote 

taartjes, de tafel stond helemaal vol.  

’s Middags  zijn we naar St.-Jansklooster gereden. Daar was ook een bloemencorso. De 

wagens stonden hier in de straten opgesteld en er werden toneelstukjes bij opgevoerd. 

Iedereen vond het prachtig. ( het was 24 augustus op NPO1, omroep Max. Je kunt nog 

terugkijken) 

Thuis heeft Thea voor iedereen friet met een snack gehaald. Het bleek dat een berenklauw 

niet alleen een plant is ! 

Merite vertelde dat haar hoofdje snel vol is, dat geldt echter niet voor haar buikje. Zij eet 

lekker totdat haar broek te strak zit. Soms noemen ze haar een hamster, ze verzamelt eten. 

Gerard vond dat Paul zijn baard moest afscheren, want ander kan hij niemand kussen. Paul 

zei: “als ik dood ben, mag God in de hemel mijn baard afscheren maar eerder wordt hij niet 

afgeschoren”. 

 

               

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 3. Zondag 18 augustus. 

In de ochtend hebben de mensen die dat wilden ansichtkaarten geschreven voor familie en 

vrienden. Die kaarten gaan we morgen versturen. 

Het was al snel tijd voor ons bezoek aan de kinder-/zorgboerderij “Emmelerbos” in 

Emmeloord. Er waren veel dieren o.a. alpaca’s, ezels, geiten, varkens, heel veel vogels en ook 

een jonge koe. Daar mochten we niet bij, want die was nog een beetje wild. Zo’n jonge koe 

heet een pink leerden we. Er was ook een bloemen- en een kruidentuin. Dat zag er prachtig 

uit en rook heerlijk! We waren ook bij de bijen, Maik trok een imkerpak aan.Bij de wensput 

mocht je een wens doen voor mens en dier, als je er een muntje in gooit. Dat wilden de 

meeste van ons wel. 

Na een lekker ijsje zijn we weer naar Vollenhove gereden en zijn we gaan eten bij restaurant 

“Saantje” . Ze vertelden ons dat Saantje al lang met pensioen is, maar dat de naam van het 

restaurant is gebleven. We aten boerenschnitzels, spareribs , ossehaaspuntjes en nog meer. 

            

                        



 

 

                              

                                

 

 

 

                         



 

 

Dag 4. Maandag 19 augustus.  

 

Vandaag rijden we over de vroegere zeebodem. Er staat een bord : Hier bent u 3,8 meter 

onder de zeespiegel. Nu is het land geworden, maar we rijden naar Urk, dat vroeger een 

eiland was. Daarom zeg je ook: ik ben op Urk en niet: ik ben in Urk.  

Dat het een eiland was, kun je zien aan de weg, als we dicht bij Urk zijn, gaat de weg omhoog 

naar het vroegere eiland. Op Urk kijken we eerst in de haven naar de grote vissersschepen 

van nu en de kleinere vissersschepen van vroeger. Ook zien we de bemanning van een schip 

bezig het net binnenboord te halen vanaf de wal. De vissers vertellen dat ze paling gaan 

vissen.  

 

                     

Daarna lopen we het stadje in langs kleine huisjes, met mooie mozaïek beelden aan de muur. 

Speciaal voor deze wandeling heeft Ingrid haar leuke strooien hoedje opgezet. Het is maandag, 

dus de was hangt te drogen. Dat doen ze hier op Urk met een speciale stok, vertelt Ans ons. 

Uiteindelijk lopen we langs een kerkje en komen bij de vuurtoren. We kunnen uitkijken over 

het IJsselmeer en ook een stukje van het strand van Urk. Jammer genoeg kunnen we er niet 

met de rolstoelen heen. Er is ook een monument waarop de namen staan van alle vissers van 

Urk, die verdronken zijn. Heel veel namen, heel erg ! 

Verderop is het museum van Urk. Daar kun je Urker klederdracht zien en ook een mijn uit de 

oorlog. Er worden ook souvenirs verkocht in het winkeltje.  

We lopen terug naar de haven en gaan daar op een terrasje zitten om twee grote zakken 

kibbeling met saus op te eten. Dat is best lastig, dus we halen er maar bakjes bij. 

Dan rijden we naar Emmeloord, gaan daar even winkelen en we drinken kartonnetjes fris op 

een bankje, want we konden geen terrasje vinden. 



 

 

Weer in het huis gaan Thea, Ans en Ciska boodschappen halen voor het avondeten. 

Aardappelen, boontjes en een hamburger. Dat eten we allemaal op en het smaakt natuurlijk 

weer fantastisch. Paul is blij dat we eindelijk eens gezond eten, want steeds die patat vindt hij 

maar ongezond. 

 

 

 

 



 

 

Dag 5 . Dinsdag 20 augustus. 

Vandaag heeft iedereen zin om uit te slapen, daarom zitten we pas om 10 uur aan het ontbijt! 

We gaan wandelen in de omgeving van het huis en lopen langs het hertenkamp, waar we de 

hertjes wat oud brood voeren. Het zijn Poolse herten, want er staat een bord in het Pools bij. 

We lopen verder door het park, langs de ruïne van oud Toutenburg. Ooit was dit een groot 

kasteel, waar de voorvaderen van Pieter van Vollenhoven woonden. Nu staan er nog maar een 

paar muren. Paul zegt dat hij er met Willem van Oranje was, maar dat geloven we niet ! 

Er is bij het meertje in het park zelfs een watervalletje. 

                                

’s Middags gaan we met het busje naar Pantropica: een overdekte tuin met tropische planten 

en dieren. We zien heel veel orchideeën, palmen en meer prachtige planten. Er vliegt 

plotseling een Toekan over ons hoofd. Dat is een grote zwarte vogel met een grote gele snavel. 

Ze staan ook wel op restaurants langs de snelweg, maar dat zij natuurlijk geen echte. 

We krijgen een bekertje met honing in onze handen en lopen een volière in. Allemaal fel 

gekleurde vogels vliegen om ons heen en gaan op ons zitten. Sommigen vinden het maar 

griezelig. Ook lopen we door een hal met hele grote vlinders in allerlei kleuren. Als laatste zien 

we flamingo’s en ooievaars. Moe gaan we op een terrasje zitten en drinken iets met daarbij 

een gevulde koek of een donut. 

We hebben vanavond gereserveerd in een pizzeria in Emmeloord, maar die is nog niet open. 

Daarom besluiten we te kijken of er nog iets leuks te koop is in de Hema en Paul zoekt naar 

een film op DVD, maar kan hem niet vinden. Eindelijk kunnen we terecht in de pizzeria Da-

Enzo en krijgen gigantisch grote pizza’s voor onze neus, met de meest bijzondere dingen erop 

o.a. artisjokharten. Niet iedereen vindt het even lekker. Alleen Ciska,Gerard en Maik eten alles 

op. Als we uit de pizzeria gaan, regent het. De enige keer deze vakantie. Thea haalt met Paul 

het busje op, zodat alleen zij nat werden. 

We rijden terug naar ons huis via Dronten omdat Thea per ongeluk het verkeerde adres heeft 

ingetypt op haar telefoon. Daarom kunnen we ook nog even Schokland oprijden. Dat is ook 

vroeger een eiland geweest. 



 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 6. Woensdag 21 augustus. 

 

Vandaag is een bijzondere dag. We gaan varen op de Wieden met een open boot. Vandaag 

mag het niet regenen. Gerard heeft een tekening gemaakt voor de kapitein. Merite wil een 

zwemvest om, maar iedereen heeft er zin in. We nemen boterhammen en kartonnetjes 

drinken mee voor onderweg. 

De kapitein is erg aardig, hij helpt iedereen in de boot en als we zitten, gaat hij vertellen wat 

we zien. We varen over de Beulaker Wiede. Een wiede is een meer dat ontstaan is door het 

steken van turf. We krijgen een stukje turf in onze handen. Beulaken was een dorpje dat in 

1776 overstroomd is. Gelukkig heeft iedereen het overleefd. De kerktoren stond bij een hoge 

boom op wat nu een eiland is. We kunnen de boom zien. Om het dorp niet te vergeten, heeft 

een kunstenaar een soort kerktoren van metaal gemaakt, met een echte klok erin. Aan de kant 

waar de wind vandaan kwam heeft de toren geen steun.  

We varen door de dorpjes Dwarsgracht en Jons. De schipper vertelt dat deze eigenlijk veel 

mooier zijn dan Giethoorn, maar dat er geen toeristen komen. Wij vinden het ook mooie 

plaatsjes. Ook horen we dat het riet gebruikt wordt op de daken in plaats van dakpannen en 

dat van de biezen , stoelen en manden worden gemaakt in Genemuiden. Zou het biezen 

mandje van Mozes ook in Genemuiden gemaakt zijn ? of was dat het mandje van Jezus? We 

komen er niet helemaal uit. 

Er groeien nog veel meer bijzondere planten. We zien waterlelies, plompebladeren , pijlriet en 

nog veel meer. We krijgen die ook in onze handen. De waterscheerling mogen we niet 

aanraken, want die is erg giftig. Er zijn veel mensen mee vergiftigd, vertelt de schipper. Vogels 

zien we natuurlijk ook: een kiekendief, zwanen en aalscholvers. 

Als we weer terug aan wal zijn, bedanken we de schipper voor zijn goede uitleg en kopen nog 

wat souvenirs in het winkeltje. Gerard koopt een vogelhuisje voor zijn zus. 

Thuis eten we vanavond nasi die Maik heeft gemaakt. Ook daarvan wordt veel gegeten, zelfs 

Ingrid schept twee keer op.                                      

 

                                               



 

 

  

 

 

 

 



 

 

Dag 7. Donderdag 22 augustus. 

 

Vandaag gaan we op bezoek in Giethoorn. De meest drukke plaats in Nederland. We parkeren 

aan de rand van het dorp en lopen langs het water naar het centrum. Dat gaat brug op, brug 

af. Thea en Maik duwen de rolstoelen erover en Ans helpt Merite met haar autootje ( de 

rollator). Maik puft als we in het centrum komen. Hij zegt dat hij nu wel drie weken niet meer 

naar de sportschool hoeft te gaan. Wij denken dat Maik daar toch nooit heen gaat. In het 

centrum staat het beroemde café “de fanfare”, bekend van de film. Even verder drinken we 

koffie en eten taart. Merite dacht een stroopwafel te kiezen, maar het is stroopwafeltaart ! 

Paul en Thea gaan het busje halen, want iedereen is moe. We rijden terug naar Vollenhove. 

Omdat we vanavond pas laat uit eten gaan, besluiten we om ’s middags al de vakantie 

herinneringen uit te delen. Iedereen krijgt een blad met daarop een persoonlijke opmerking 

van de begeleiding over de vakantie. Het is wel een emotioneel moment. Deze vakantie is weer 

bijna voorbij.  

Thea, Ans en Maik vertellen dat ze het een leuke vakantie vonden en dat ze de deelnemers 

fantastisch vonden. 

Maar de vakantie is nog niet afgelopen! We stappen in het busje en rijden helemaal naar 

Zeewolde, naar het pannenkoekenrestaurant “Hans en Grietje”. Een heel speciaal restaurant 

met buiten een tuin met een spookhuis, waar niet iedereen in durft. Binnen speelt een heks 

op het orgel, moet je oppassen niet onder een koude douche te komen en zijn er speciale 

tafels. Onze tafel ging af en toe draaien, andere tafels gingen omhoog en scheef hangen. Ook 

de pannenkoeken zijn bijzonder : zo kon je een pannenkoek “stinkende heks” bestellen . Dat 

deed natuurlijk niemand. Wij kregen lekkere pannenkoeken en nog een ijsje toe. Ans houdt 

niet van pannenkoeken en kreeg een heerlijke zalmsalade.  

Vol en tevreden reden we weer terug naar het huis, waar Merite nog een toespraak hield om 

iedereen te bedanken voor de mooie vakantie. Wat vroeger dan anders gingen we naar bed, 

morgen wacht de terugreis. 

 

                             



 

 

 

Dag 8. Vrijdag 23 augustus. 

 

We staan vroeg op, ontbijten en pakken alle koffers en tassen weer in. De terugreis komt er 

aan. Paul heeft gevraagd aan Gerard of die een halsketting voor hem wil maken. Die is klaar 

en Paul is er erg blij mee. Hij bedankt Gerard uitgebreid. 

 Ingrid en Angelique worden al vroeg opgehaald door de taxi. We wuiven ze uit en pakken de 

laatste spullen in het busje. Ook de rest kan vroeg vertrekken, we verwachten al vroeg terug 

in Arnhem te zijn. 

Maar…… na een kwartier rijden bedenkt Maik dat hij de bagage van Gerard niet in het busje 

heeft gezet. Wat stom! We rijden terug en gelukkig staat de bagage er nog. Snel alles in de bus 

en weer op weg. Uiteindelijk komen we keurig om 12.30 uur bij het kantoor van Tendens in 

Arnhem aan. De begeleiding krijgt nog een cadeautje van Gerard, we nemen afscheid en de 

vakantie is voorbij. 

 

Nawoord van de begeleiders. 

We hebben erg genoten van deze groep. Veel gelachen en af en toe een traantje gelaten bij 

emotionele momenten. Het was een fijne vakantie. Allemaal bedankt. 

Thea, Ans en Maik 

                   

Maik ontwart breiwol                                     Gerard maakt de ketting voor Paul 

 


